
 

 

Pasen is een boodschap van vrede voor onze wereld 
 
Als Maria van Magdala, Maria en andere vrouwen op de Paasochtend 
naar het graf van Jezus gaan, zien ze dat de steen van het graf is 
weggerold. Ze zien de lege plaats, ze horen de woorden van de engelen 
(Lucas 24:5-7). En dan, midden in hun verdriet om de kruisiging van 
Jezus, dringt het besef door dat Jezus leeft.  
 
In onze wereld waar zoveel geweld en haat is, geeft Pasen ons geloof: 
God doet recht aan de gekruisigde, Gods liefde is sterker dan de dood. 
Pasen geeft ons geloof dat dood en geweld nooit normaal zijn.  
Het onrecht van de sterke overwint niet. God schept leven, rolt stenen 
weg, bezielt en leidt zijn volk. 
 
Christus leeft in onze wereld. Al hebben zijn leerlingen hun deuren 
gesloten, Jezus verschijnt in hun midden. Zijn eerste woord tot hen is 
een groet van vrede: ‘Vrede zij met jullie’ (Johannes 20:19). Woorden 
van vrede spreekt de opgestane Heer, geen woorden van wraak.  
Tot driemaal toe spreekt Jezus dit vredeswoord, en met deze 
vredeswens zendt Jezus zijn leerlingen en ons de wereld in om daar 
teken van zijn vrede te zijn. Zo leven wij met Hem. 
 
Christus roept op om oorlogen te beëindigen, om te investeren in 
onderlinge relaties en in onderling vertrouwen. De vredesgroet die Jezus 
met zijn doorboorde hand geeft is een boodschap van vrede voor heel 
onze wereld.  
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Barmhartige God, 
Wij danken U dat U uw Zoon deed opstaan uit de dood. 

Wij danken U voor de vrede waarmee Christus ons groet, 
een vrede die pijn en verlies verlicht 

die verzoent en ons meeneemt 
verder dan pijn en verder dan de dood. 

 
Barmhartige God, 

Koning van de vrede, 
Redder van mensen 

en Bron van ons leven: 
geef vrede, geef ons vrede. 

 
Geef vrede waar oorlog is: 

in Ethiopië, Iran, Israël, Gaza en Westbank, 
Libanon, Oekraïne en Soedan, 

en op zoveel plaatsen in onze wereld. 
Geef vrede aan alle mensen die oorlog en geweld ontvluchten en in Nederland 

of elders veiligheid zoeken. 
 

Barmhartige God, 
Wij bidden voor de armen van deze wereld, 

Voor mensen op de Filippijnen, in India die honger en gebrek leiden omdat 
eten en brandstof veel te duur worden. 

Wij bidden voor ons land, dat wij, ook als de tijden moeilijk worden, omzien 
naar elkaar. Versterk onze verbondenheid. 

 
God van vrede, 

wij bidden om uw zegen: 
dat het licht van Christus over ons mag lichten. 

Zegen onze wereld met uw vrede. 
 

Amen. 


