Raad van Kerken in Nederland

Gebed om zegen

We bidden om zegen over de verkiezingen in Nederland. .

Dat keuzes in politiek en economie bewust worden voorbereid en WVV\QV\Q-
bepaald Raad van Kerken in Nederland
door onderlinge solidariteit zonder uitzondering,

en dat steeds prioriteit wordt gegeven aan het gemeenschappelijk welzijn

en de waardigheid van iedere mens in leven en sterven.

Gebed

JHWH Heer onze God, bron van alle leven en goedheid,

uit liefde hebt u ons mensen geschapen

om zorg te dragen voor al wat leeft,

voor onszelf en onze medemensen, voor dieren en planten,
voor de bonte verscheidenheid aan leven in onze wereld.

We danken U uit de grond van ons hart,

met al wat we zijn en wat we doen,

met ons verstand en de keuzes die we maken.

Leer ons oog te krijgen voor de liefde waaraan wij deelhebben,
uw goedheid van waaruit wij leven,

de rijkdom van uw genade die vreugde geeft aan deze wereld.

Verleen ons, hemelse Vader,

dat wij onze verantwoordelijkheid als lichte last ervaren

omdat U het bent die ons tot het leven roept,

ons op de weg naar uw koninkrijk bij de hand neemt en ons leidt,
omdat uw Zoon ons is voorgegaan in zijn aardse leven

en in zijn opstanding de dood overwonnen heeft,

omdat uw Geest ons kracht geeft en inspireert

om ongekende wegen te gaan naar uw rijk van vrede.

Ook als wij onze stem gaan uitbrengen voor een nieuwe regering
bidden we U voor onze wereld in nood,

voor slachtoffers van onrecht en oorlog die daaruit voortkomt,
voor vluchtelingen en ontheemden,

en voor diegenen die zich voor rechtvaardigheid en vrede inzetten
en die ruimte maken voor wie geen thuis heeft,

dat barmhartigheid en waarheid elkaar ontmoeten

en er ruimte komt die haat overwint.



Sterk in ons bij het bepalen van onze stem

het verlangen naar de volmaaktheid van Uw koninkrijk

waarin al wat leeft tot zijn bestemming komt.

Laat ons vanuit die toekomst bouwen

aan een wereld die van Uw goedheid getuigt.

Dat we onze hulp in uw Naam zoeken

en niet in machtsvertoon dat mensen vernedert en tot knechten maakt,
dat we beseffen dat U ons verlost van angst, onmacht en onzekerheid
om anderen in die vrijheid te laten delen.

Geef dat we in al ons dagelijkse doen en laten,

en in het bijzonder bij deze verkiezingen

geleid worden door het leven dat uw Zoon ons heeft voorgeleefd,

een leven van zachtmoedigheid, zonder machtsvertoon,

een leven van aandacht en zorg, zonder ons tegen onze naaste af te zetten,
een leven van overgave, zonder angst om zelf iets te verliezen.

Laat ons zo deel hebben aan het leven in U,

met allen die uw Naam loven en prijzen,

die ons zijn voorgegaan en getuigden van uw vrede,

en met allen die na ons komen, mensen van de toekomst.

We vragen U dit alles in vertrouwen op uw Naam,
die was, die is en die zal zijn,

JHWH Heer, God van Israél, Vader van Jezus Christus,
in de eenheid van de heilige Geest,

nu en tot in eeuwigheid.

Amen.



