In de donkere nacht verlangt de knop
dronken te worden van de dauw.
De voltooide bloem verlangt niet naar de nacht,
haar hart dorst naar het licht.
ze huilt in duisternis.

(Rabindranath Tagore, Gitali 23)

Licht staat voor het zonlicht, door Tagore beschouwd als de kracht van God.
Dat herkennen wij allemaal. Alle planten richten zich naar het licht en
groeien door dat licht. Ook in de Psalmen, in de Bijbel wijst licht vaak naar
God, bijvoorbeeld in Psalm 112 vers 4:

Hij, God, straalt voor de oprechten als licht in het duister
genadig, liefdevol en rechtvaardig.

Dat licht hebben wij allemaal nodig zoals planten het zonlicht, zeker in de
wereld van vandaag die door heel veel mensen als duister ervaren wordt.

Vanuit deze gedachten wensen wij u als hindoes op shubh divali toe:

een gelukkig Divali-feest

De vertaling van de tekst van Tagore komt uit Toen jij de snaren spande, de Gitali van Rabindranath Tagore van Victor A. van Bijlert.



