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Amersfoort, september 2025

Aan onze joodse zusters en broeders,

Rosj Hasjana opent een nieuwe periode: dagen van bezinning, om stil te staan bij ons leven,
bij de keuzes die wij maken, en bij wat werkelijk van blijvende waarde is.

Als christenen herkennen wij in deze tijd het diepe belang van rituelen. Zij verbinden ons
met God, met onze gemeenschap en met de generaties die ons zijn voorgegaan. Rituelen
bieden houvast in tijden van vreugde en in tijden van verdriet, en geven richting wanneer
de wereld onrustig en onzeker is.

Met u bidden wij dat het nieuwe jaar een jaar van zegen moge zijn. Een jaar waarin wij
elkaar vasthouden in verbondenheid, en waarin wij samen blijven werken aan vrede en
gerechtigheid wereldwijd en in het bijzonder in ons eigen land.

Wij wensen u een gezegende viering van Rosj Hasjana.

Sjana tova — een goed en vredig jaar gewenst!

Namens de Raad van Kerken in Nederland,

Drs. Geert van Dartel, voorzitter
Ds. Coen Wessel, algemeen secretaris

De groet van christenen aan joden bij gelegenheid van Rosj Hasjana werd voorbereid door het
referentschap voor interreligieuze ontmoeting van de Raad van Kerken

Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort, tel. 033 4633844,
e-mail rvk@raadvankerken.nl website: www.raadvankerken.nl
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