
Gebeden om vrede 

tijdens de Vredesweek 2025 

20-28 september 2025 

 
De Vredesweek, dit jaar van 20 tot en met 28 september, heeft een actualiteit gekregen die we vele jaren 
niet zo sterk hebben meegemaakt. Ooit werd 21 september door de Verenigde Naties uitgeroepen als de 
dag om de Internationale Dag van de Vrede te vieren. Nu, in een wereldwijde crisis van oorlog en geweld 
moeten we strijd leveren om die vrede hoog te houden.   

 
De Raad van Kerken roept de kerken in Nederland op om te bidden voor vrede in de lan-
den die door oorlog getroffen zijn en voor hulp aan de slachtoffers van deze oorlogen. 
Ook vragen we uw gebed voor Europa en voor de komende verkiezingen in Nederland. 

 

 
Daarom vindt u hier voor elke dag van de Vredesweek een suggestie voor persoonlijk of 
gezamenlijk gebed, telkens gericht op één van de brandhaarden in de wereld, en voorafge-
gaan door een groet en een Schriftwoord ter overweging. 
Deze gebeden werden deels eerder dit jaar gepubliceerd ter gelegenheid van de NAVO-top 
in Den Haag. 



Oorlog is niet normaal 
  
 
Oorlog lijkt een ‘gewoon’ onderdeel van ons leven geworden. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 
drie jaar en het einde ervan lijkt nog niet in zicht. In Israël-Palestina lijkt de strijd zo mogelijk nog hopelo-
zer, met dagelijks vele tientallen of honderdtallen doden, een verwoest land, een cultuur die niet alleen 
de ander, maar daarmee ook zichzelf vernietigt. In de USA is het ministerie van defensie hernoemd tot 
ministerie van oorlog: van verdediging van wat ons dierbaar is naar inbezitneming van wat beschikbaar is. 
Oorlog lijkt zo een alledaags onderdeel van ons leven te zijn geworden. Maar voor christenen is dat niet 
normaal. 
 
Vrede is nooit voorgoed gegeven, maar moet waargemaakt worden. Zo bedoelde ook de Verenigde Naties 
de dag van 21 september: op deze dag moet de vrede worden gevierd. De VN slaat daarmee de spijker op 
de kop: vrede is iets om bij stil te staan, dankbaar voor te zijn en vrolijk om te zijn. ‘Vrede is eten met mu-
ziek’ schrijft de dichter Lucebert. Vrede is ‘zitten onder je eigen vijgenboom en je eigen wijnstok’ schrijft 
de profeet Micha (Micha 4,4). Rust hebben, kunnen genieten van de vruchten van je arbeid, niet opge-
schrikt door een vijand. 
 
Alleen in vrede komt een mens tot bloei. In de Bijbel is vrede voorwaarde voor een goede samenleving 
(Jakobus 3,18). Zonder vrede krijgt gerechtigheid geen ruimte omdat geweld en wetteloosheid heersen. 
En het omgekeerde geldt nog sterker: vrede is de vrucht van gerechtigheid (Jesaja 32,17). Waar mensen 
voor elkaar Gods gebod in acht nemen en het goede doen, daar bloeit vrede op en is zij bestendig. 
 
Oorlog slaat diepe wonden in mensenlevens. Het verdrijft mensen van de grond waar hun vijgenboom 
moet groeien en hakt hun olijfbomen om. Onze wereld kent geen vrede zolang er mensen op de vlucht 
moeten om elders hun geluk te zoeken. 
 
De VN riep bij het instellen van de Internationale Dag van de Vrede op om 21 september te vieren met 
een wereldwijde wapenstilstand. Dat is een uitstekend idee. Laat op die dag de wapens zwijgen in Oekra-
ïne. Laat het stil worden in Gaza. Begin met één dag van zorg, troost, heling en ophouden met moorden. 
En als dat bevalt: waarom dan ook niet de volgende dag. Naïef? Jazeker, maar op goede gronden – want 
wat is het alternatief? 
 
Christenen zijn ervan overtuigd dat iedere mens geschapen is naar Gods beeld. Dat zegt iets over de on-
eindige waarde van het leven, van élk mensenleven. In ons eigen, kostbare leven streven we ernaar te 
groeien en te bloeien voor Gods aangezicht en laten we ons elke dag opnieuw omvormen door Gods 
Geest om vrucht te dragen. En net zo kostbaar waardevol is ieder ander mensenleven, net als wijzelf be-
doeld om te bloeien en vrucht te dragen. Laten we er in deze Vredesweek voor gáán om oorlog nooit nor-
maal te vinden. Laat de wapens zwijgen. 
 
 
Geert van Dartel - voorzitter Raad van Kerken in Nederland 
Coen Wessel - algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland   
 
 
Deze tekst is een oproep van de Raad van Kerken ter gelegenheid van de Vredesweek 2025. 



Gebeden Vredesweek 2025 
20-28 september 2025 
 
 
Zaterdag 20 september - Oekraïne  
Father Pavlo, voorganger in Oekraïne 
 
Zondag 21 september - Palestijnse gebieden en Israël 
Studenten in Beiroet – Wilbert van Saanen 
Pueri cantores in Duitsland (aangepast) 
 
Maandag 22 september - Soedan 
Pater Jacob Thelekkadan (Salesiaanse missionaris in Soedan) 
 
Dinsdag 23 september - Zuid-Soedan 
Raad van Kerken van Zuid-Soedan 
 
Woensdag 24 september - Myanmar 
Dr. Tjeerd de Boer (Kerk in Actie) 
 
Donderdag 25 september - Syrië 
Catherine Gorman (Catholic Agency for Overseas Development) 
 
Vrijdag 26 september - Ethiopië 
Ds. Karin van den Broeke (Kerk in Actie) 
 
Zaterdag 27 september - Europa 
Kardinaal Carlo Maria Martini 
 
Zondag 28 september - Vrede 
Raad van Kerken in Nederland 
 

 

De landeninformatie bij de gebeden is overgenomen van de stichting Vluchteling en gedeeltelijk bewerkt. 



Zaterdag 20 september Oekraïne 

Groet 
Onze hulp is in de † Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Schriftwoord ter overweging 
Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na de-
ze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’ (Joh. 20, 21-22) 
 
Gebed 
 
Goede God, 
 
‘Vrede zij met jullie!’ 
Het waren de eerste woorden die U tot de discipelen sprak na uw opstanding.  
Vaak beseffen wij niet van hoeveel waarde vrede, liefde en de mensen om ons heen zijn. 
We nemen ze voor lief, alsof ze altijd bij ons leven horen. 
 
God, 
wij weten deze kostbare geschenken, die U zo overvloedig geeft, 
vaak niet op juiste waarde te schatten.  
Alleen als we ze verliezen proberen we ze opnieuw te vinden. 
Wij vragen U om vrede, liefde, en wijsheid om dit leven waardig te leven. 
 
Zonder vrede kunnen wij niet bouwen aan een betere wereld, 
Zonder liefde kunnen wij onze naasten niet zien, 
Zonder wijsheid kunnen we het leven niet het leven waard maken. 
 
Heer, wij bidden U om vrede. 
Wij smeken U of het geweld van de oorlog mag stoppen,   
zodat Oekraïense kinderen weer in vrede kunnen leven en 
zij hun vaders en moeders - die nu vechten aan de frontlinie - weer in de armen kunnen sluiten. 
 
We bidden U om vrede, waardigheid en leven. 
Dat dood en verderf mogen plaatsmaken voor uw eeuwige vrede. 
 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 
(Father Pavlo, voorganger in Oekraïne) 

Afhankelijk van hulp: 14,6 miljoen mensen 
Oekraïense vluchtelingen: 6,9 miljoen 
 
De gruwel van de oorlog drukt zwaar op Oekraïne. In 2024 waren 14,6 miljoen mensen afhankelijk van 
noodhulp, waarvan 56 procent vrouwen en meisjes. Vooral ouderen en mensen met een beperking wor-
den hard getroffen. Zij hebben dringend behoefte aan aangepast vervoer, geschikte opvang en essentiële 
voorzieningen, terwijl de vernietiging van infrastructuur en energiecentrales de situatie verslechtert. 



Zondag 21 september Palestijnse gebieden en Israël 

Groet 
Onze hulp is in de † Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Schriftwoord ter overweging 
De dag zal komen – spreekt de Heer – dat Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als 
koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda 
verlost en zal Israël veilig wonen. Zijn naam zal zijn ‘De Heer is onze gerechtigheid’. (Jeremia 23, 5-6) 
 
Gebed 
 
Trouwe en barmhartige God, 
 
U hebt ons naar uw beeld geschapen, 
om in vrede en zorg samen te leven. 
Maar wij vallen telkens weer in haat 
en staan elkaar naar het leven.  
 
We bidden voor allen die getroffen zijn 
door oorlog en de gevolgen ervan. 
We bidden voor de situatie in het Midden-Oosten, 
in het bijzonder voor de mensen in Gaza. 
 
Om troost voor allen die geliefden verloren hebben, 
kinderen zonder ouders, ouders zonder kinderen, 
broers en zussen, vrienden en vriendinnen,  
door een wrede dood van elkaar gescheiden. 
Heer, ontferm U. 
 
Om recht voor wie verstoken zijn van levensbehoeften, 
voedsel, drinkwater, en gezondheidszorg, 
om zorg voor wie voor het leven zijn verminkt 
en geen huis meer hebben om naar terug te keren. 
Christus, ontferm U. 

Afhankelijk van hulp: 3,3 miljoen mensen (Gaza en Westelijke Jordaanoever) 
Ontheemd: 1,9 miljoen mensen 
 
Er is geen veilige plek meer in Gaza. Sinds oktober 2023 is meer dan 1 op de 50 mensen gedood. Even was 
er hoop op een permanent staakt-het-vuren. Maar dat was van korte duur.  
Bijna de hele bevolking in Gaza wordt door hongersnood en uitputting bedreigd. Aanvallen op de infra-
structuur, zoals ziekenhuizen, zorgen ervoor dat Palestijnen niet over de diensten beschikken die ze nodig 
hebben. Ook burgers op de Westelijke Jordaanoever kampen met enorme uitdagingen als gevolg van Isra-
ëlische militaire operaties en kolonistengeweld. 
De Israëlische samenleving is sinds de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober zwaar getraumati-
seerd. De Israëlische regering en het leger voeren in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever een nietsont-
ziende oorlog tegen Hamas. De Palestijnse bevolking wordt met vernietiging bedreigd. Nog steeds wor-
den gijzelaars door Hamas vastgehouden.  



Om veilige plaatsen voor hen die leven in angst,  
een plek niet bedreigd door bommen en kogels, 
heling van lichamelijke en geestelijke wonden, 
een kans op een nieuw, menswaardig bestaan. 
Heer, ontferm U. 
 
Om kracht en liefde voor allen die hulp verlenen, 
artsen, verpleegkundigen, reddingswerkers,  
en allen die zorgen voor voedsel en hygiëne: 
dat hun werk een nieuw licht mag ontsteken. 
Geef vrede, Heer, geef vrede. 
 
Om vergeving en verzoening tussen vijanden, 
zodat het land met al haar rijkdom en schoonheid 
eerlijk gedeeld en beschermd zal worden 
en allen samenleven als burgers van Uw Rijk. 
Geef vrede, Heer, geef vrede. 
 
Uw Zoon Jezus gaf uit liefde zijn leven; 
zijn kruisdood doorbrak de geweldscyclus. 
Hij overwon zonde en dood en is onze vrede. 
In zijn naam, onze enige hoop, bidden wij. 
Geef vrede, Heer, geef vrede. 
 
Dit alles vragen wij U door Christus onze Heer.  Amen. 
 
(Gebed van studenten in Beiroet – Wilbert van Saanen) 
 
 
Vredesgebed voor het Heilige Land en het Midden-Oosten 
 
God van vrede en verzoening,  
 
wij wenden ons tot U met alles wat ons bezighoudt in het licht van het geweld en de conflicten die mo-
menteel vooral in het Midden-Oosten woeden. Zoveel mensen die net als wij in vrede willen leven, wor-
den bedreigd, verdreven en gedood.  
 
We zien beelden van mensen die rouwen om familieleden en vrienden. We zien beelden van raketten en 
bommen die op steden en huizen vallen. We horen de haatdragende leuzen die ook in ons land tegen 
joodse medeburgers worden geroepen. We worden verscheurd door tegenstrijdige gevoelens, ook door 
de angst dat de situatie verder escaleert.  
 
Barmhartige en goede God, wij bidden voor de mensen in het Midden-Oosten, in Israël en Palestina, voor 
joden, christenen en moslims, voor Israëli's en Palestijnen: om een einde aan haat en geweld, om de be-
reidheid om het land te delen, om een leven in vrede en vrijheid.  
 
Barmhartige God, wij bidden voor de bevolking van Iran die na jaren van onderdrukking en onvrijheid uit-
geleverd wordt aan oorlogsgeweld: dat onderhandelingen over beëindiging van het geweld succesvol mo-
gen zijn en dat verdere escalatie wordt voorkomen. 



Barmhartige en rechtvaardige God, vul de verantwoordelijken in de politiek hier en daar met de moed om 
concrete stappen te zetten naar een duurzame vrede. Vul ons en alle mensen met de geest van bedacht-
zaamheid en vredelievendheid.  
 
Wij vertrouwen op uw woord, dat vrede sticht en belooft voor alle toekomst. Aan u zij lof en eer door Je-
zus Christus, onze broeder en Heer. Amen. 
 
(Gebed van pueri cantores in Duitsland, aangepast) 



Maandag 22 september Soedan  

Groet 
Onze hulp is in de † Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Schriftwoord ter overweging 
Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. 
Hij heeft haar op zeeën gegrondvest, op de stromen heeft Hij haar verankert. 
Wie mag de berg van de Heer bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats? 
Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert. (Psalm 
24, 1-4) 
 
Gebed 
 
Heer Jezus, Koning van de Vrede, ondanks dat U een thuis had in Nazareth, werden uw moeder en pleeg-
vader gedwongen om naar Bethlehem te reizen! En daar, waar U geen thuis vond, werd U geboren in een 
stal, een kribbe - U, de Koning van de Vrede! U, de Zoon van God! 
 
Welnu, hier in Soedan zijn duizenden gedwongen om hun dierbare huizen te ontvluchten en een leven van 
vrede en veiligheid te zoeken, ver weg van hun thuis, als vluchtelingen of ontheemden! Ook hier in Dar 
Mariam hebt U ons een grote familie mensen gegeven om mee te leven, die allemaal heel graag terug 
zouden willen naar hun arme en kleine huizen, maar dat niet kunnen vanwege de zinloze en tragische acht 
maanden en zeven dagen oude oorlog in Soedan! 
 
Kijk genadig naar de mensen in Soedan! Met de kracht van uw bloed vergoten aan het Kruis, sla alle strij-
dende partijen met uw krachtige liefde en verzoening! Mogen de strijdende groepen zich verzoenen en 
onderhandelen over een langdurig staakt-het-vuren en daarna ware vrede in Soedan! 
Mogen de angstige en verontrustende kreten van de arme, lijdende en zieke mensen tot U opstijgen, o 
Jezus, Koning van de Vrede! Overgiet Soedan met uw kostbare geschenk van vrede! Mogen alle oorlogs-
wapens, de geest van haat, wraak, hebzucht en trots vernietigd worden! Moge ware vrede weer opbloei-
en in Soedan!  
 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 
(Pater Jacob Thelekkadan, Salesiaanse missionaris in Soedan, die zich heeft ingezet voor de christenen die 
hun toevlucht zochten in het Salesiaanse huis in Dar Mariam.) 

Afhankelijk van hulp: 30,4 miljoen mensen 
Ontheemd: 10,6 miljoen mensen 
Op de vlucht: 4,1 miljoen mensen 
 
Na een eerste staatsgreep in 2019 vond er in 2021 een tweede staatsgreep plaats in Soedan, waarbij ge-
neraal Abdel Fattah al-Burhan de macht overnam. In 2023 begonnen verschillende militaire facties het 
tegen elkaar op te nemen, wat leidde tot een burgeroorlog die de kleine christelijke gemeenschap van het 
land zwaar heeft getroffen. 
 
In Soedan speelt zich de grootste humanitaire crisis ooit en de grootste ontheemdingscrisis ter wereld af. 
Delen van Soedan kampen al met hongersnood. In 2025 zal de extreme honger zich waarschijnlijk verder 
verspreiden. Ook wordt verwacht dat ziekte-uitbraken zullen toenemen. De extreem gewelddadige oorlog 
zorgt voor een humanitaire catastrofe. De gezondheidscrisis in Soedan zal in 2025 verergeren als medi-
sche faciliteiten blijven onder vuur liggen. 



Dinsdag 23 september Zuid-Soedan 

Groet 
Onze hulp is in de † Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Schriftwoord ter overweging 
Christus is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap die 
hen scheidde, afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die 
twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede en verzoende Hij door het kruis beiden 
in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. (Efeziërs 2, 14-16) 
 
Gebed 
 
God, onze Vader van liefde en barmhartigheid, vandaag herdenken we onze broeders en zusters in Zuid-
Soedan. Alle hoop op een waardig leven in een onafhankelijke nieuwe staat lijkt verdwenen. Met verdriet 
brengen we onze pijn voor u, dat zoveel gruweldaden, haat en geweld in plaats van vrede en verzoening 
het hele land overschaduwen. 
Omdat het uw wil is dat alle mensen in harmonie, vrede en eenheid leven vragen wij u omwille van Zuid-
Soedan, dat de geest vergeving en verzoening de boze geesten van oorlog en eigenbelang zal verdrijven.            
Geef iedereen in posities van macht uw goddelijke wijsheid om respect, rechtvaardigheid en echte verzoe-
ning te bevorderen, opdat de mensen van Zuid-Soedan zullen genieten van het leven in overvloed. 
Verwijder alle obstakels die belemmeren dat uw wil wordt gedaan. Versterk ons allemaal, de mensen van 
Zuid-Soedan en de hele oecumenische familie om de hoop niet te verliezen en om uw instrument van vre-
de worden. 
 
Dat vragen we aan Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
 
(Raad van Kerken van Zuid-Soedan) 

Afhankelijk van hulp: 9,3 miljoen mensen 
Ontheemd: 1,8 miljoen mensen 
Op de vlucht: 2,3 miljoen mensen 
 
Zuid-Soedan kampt met politieke en etnische verdeeldheid waardoor het geweld regelmatig oplaait. 
Overstromingen zorgen voor een grote voedselcrisis en ziektes, en door de torenhoge inflatie is voedsel 
voor de meeste mensen onbetaalbaar. 
 
Honger in Zuid-Soedan stijgt razendsnel. Ruim 7,6 miljoen mensen leven in ernstige voedselonzekerheid. 
De verwachting is dat meer dan 2 miljoen kinderen dit jaar aan acute ondervoeding zullen lijden. Ook 
vangt Zuid-Soedan honderdduizenden mensen op die de oorlog in buurland Soedan ontvluchten. 



Woensdag 24 september Myanmar 

Groet 
Onze hulp is in de † Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Schriftwoord ter overweging 
Ik wil zingen voor de Heer, 
zijn macht en majesteit zijn groot! 
Paarden en ruiters wierp Hij in zee. 
De Heer is mijn sterkte, mijn beschermer, 
Hij heeft mij de redding gebracht. 
Hij is mijn God, Hem wil ik eren. (Exodus 15, 1-2) 
 
Gebed 
 
God, onze Vader, 
 
Wij bidden U voor de mensen in Myanmar. 
 
Voor een volk dat al zolang voor vrijheid strijdt en dat nu, naast het geweld door medemensen, getroffen 
wordt door natuurgeweld. 
 
Wij vragen u, wees de slachtoffers in Myanmar en de landen om Myanmar heen nabij. 
 
Wij bidden voor hun familieleden, dichterbij en verder weg, ook hier in Nederland, die in angst en onze-
kerheid leven over het lot van hun geliefden. 
 
Wij vragen u, wees alle hulpverleners nabij, die vaak onder uiterst moeilijke omstandigheden nu letterlijk 
en figuurlijk puin moeten ruimen, geef hun kracht en laat hen uw nabijheid ervaren. 
 
Laat hen ervaren dat geweld, waar het ook vandaan komt, niet het laatste woord heeft, maar dat we door 
U mogen geloven in de veel sterkere kracht van de liefde, die, ook na het grootste verdriet, weer hoop kan 
geven. 
 
Wij vragen u, wees alle mensen nabij die, onder wat voor omstandigheden dan ook, op blijven komen 
voor menswaardigheid en respect, in Myanmar en de landen om Myanmar heen, en overal in de wereld, 
waar mensen zuchten onder machthebbers die denken dat zij kunnen beschikken over land en mensen. 

Afhankelijk van hulp: 20 miljoen mensen 
Ontheemd: 4,3 miljoen mensen 
Op de vlucht: 1,5 miljoen mensen 
 
Myanmar is terechtgekomen in een ongekende humanitaire crisis die het leven van miljoenen mensen op 
zijn kop heeft gezet. Sinds het leger in 2021 de macht greep is het geweld verergerd. Nadat een kort 
staakt-het-vuren is mislukt, is een einde aan het geweld nog lang niet in zicht. 
Te midden van het aanhoudende geweld worden Myanmarezen geconfronteerd met een grote voedsel-
crisis. 
 
Cholera en andere ziekte-uitbraken dreigen het gezondheidssysteem in Myanmar te overweldigen. Bo-
vendien blijven cyclonen en overstromingen gemeenschappen verwoesten. Ziekenhuizen en infrastruc-
tuur, die al door oorlog werden getroffen, zijn niet voorbereid op de toenemende behoeften. 



Wij bidden u voor onze wereld die zucht onder zoveel geweld, door natuur, klimaatverandering en door 
mensen toegebracht en we vragen u: laat uw Koninkrijk komen. 
 
Er is haast bij. 
 
In de naam van onze Heer Jezus Christus die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Amen. 
 
(Dr. Tjeerd de Boer / Kerk in Actie) 



Donderdag 25 september Syrië 

Groet 
Onze hulp is in de † Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Schriftwoord ter overweging 
Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je  
dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja, alle volken om jou te behouden.  
Wees niet bang, want Ik ben bij je.  
Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng Ik jullie bijeen.  
Tegen het noorden zeg Ik: Geef hier! Het zuiden gebied Ik: Laat los! (Jesaja 43, 4-6) 
 
Gebed 
 
God van barmhartigheid, 
Schenk ons allen uw vrede. 
Waak over onze broeders en zusters in Syrië, 
vooral over hen die hun huizen zijn ontvlucht. 
Leid hen naar een veilige plek 
en troost hen die rouwen. 
Inspireer ons allen om het licht van uw hoop te delen 
en om anderen met mededogen tegemoet te treden. 
Maak ons tot kanalen van uw vrede, 
opdat al uw kinderen vrij van angst, conflict en pijn mogen leven. 
 
Wij vragen dit door Christus, onze Heer, Vredevorst. Amen. 
 
(Catherine Gorman / Catholic Agency for Overseas Development) 

Afhankelijk van hulp: 16,7 miljoen mensen 
Ontheemd: 7,2 miljoen mensen 
Op de vlucht: 6,2 miljoen mensen 
 
Na de plotselinge opmars van de rebellen en de val van het regime van Assad staat Syrië een onzekere tijd 
te wachten. Syrische families keren vanuit buurlanden terug naar huis, maar wat zij aantreffen is een land 
in puin. Er is een tekort aan voedsel, medische zorg, water en elektriciteit. 
 
De weg naar herstel zal gepaard gaan met grote uitdagingen. Onzekerheid over de toekomst van Syrië zou 
kunnen ontaarden in een nieuw conflict. In het verleden hebben gewapende groepen onderling gevoch-
ten en dit zou opnieuw kunnen gebeuren. Minderheidsgroepen, onder wie christenen, staan onder druk. 
Daarnaast kan droogte de toegang tot water in 2025 blijven beperken. Cholera is al aanwezig en kan zich 
snel verspreiden in overbevolkte kampen met beperkte toegang tot water. 



Vrijdag 26 september Ethiopië 

Groet 
Onze hulp is in de † Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Schriftwoord ter overweging 
Jozef zei tegen fararo: ‘Al het voedsel dat Egypte voortbrengt in de goede jaren die straks aanbreken, moet 
worden verzameld. U moet erop toezien dat het graan veilig in de steden wordt opgeslagen. Uit die voed-
selvoorraad kan het land dan putten in de zeven jaren van hongersnood die het te wachten staan. Zo hoeft 
Egypte niet van honger omt e komen.’ (Genesis 41, 35-36) 
 
Gebed 
 
Barmhartige God, 
U die ieder van ons, waar ook ter wereld, ziet en kent, 
Wees dáár aanwezig waar mensen U zo hard nodig hebben. 
 
Wij wenden ons tot U met de beelden voor ogen van velden waar dode dieren liggen. Wij komen bij U 
met de beelden van uitgedroogd land. Wij verschijnen voor U met de beelden van mensen in nood. 
 
Wees aanwezig in die delen van Afrika die door extreme droogte geteisterd worden. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
Geef ons ook heden ons dagelijks water. 
 
Schenk de gemeenschappen in de Hoorn van Afrika kracht en creativiteit om de lange tijd van droogte zo 
goed mogelijk te doorstaan. Geef hen zicht op een tijd dat er weer gewassen geoogst kunnen worden.  
 
Schenk ons open ogen en open oren die ons helpen te weten hoe we er kunnen zijn voor mensen in nood.  
 
Help ons te doen wat moet gedaan, nu, in deze acute nood. 
Helpt ons te zien wat er gedaan kan worden voor de langere termijn. 
Ontferm U over uw schepping die zucht. 
Kom met Uw Geest, kom met Uw kracht. 
 
Zo bidden wij door Christus onze Heer. Amen. 
 
(Ds. Karin van den Broeke/ Kerk in Actie) 

Afhankelijk van hulp: 21,4 miljoen mensen 
Ontheemd: 4,5 miljoen mensen 
Vluchtelingen: 1 miljoen uit Somalië, Soedan en Zuid-Soedan 
 
Ethiopië is één van de grootste en dichtstbevolkte landen in Afrika. De humanitaire noden zijn groot: het 
land kampt met verschillende conflicten, armoede en de extreme gevolgen van klimaatverandering. In 
Ethiopië leeft 1 op de 3 mensen onder de armoedegrens. Ethiopië kent een droogte van vijf mislukte re-
genseizoenen op rij. De droogte treft 25 miljoen mensen. Hulp wordt onvoldoende gefinancierd, als dat 
zo doorgaat zullen Ethiopiërs verhongeren als gevolg van droogte en stijgende voedselprijzen. Tegelijker-
tijd ontwrichten conflicten de levens van grote aantallen Ethiopiërs. 



Zaterdag 27 september Europa  

Groet 
Onze hulp is in de † Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Schriftwoord ter overweging 
De wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens. 
De richtlijn van de Heer is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. 
De bevelen van de Heer zijn eenduidig: vreugde voor het hart. 
Het gebod van de Heer is helder: licht voor de ogen. (Psalm 19, 8-9) 
 
Gebed 
 
Vader van de mensheid, Heer van de geschiedenis, 
waak over Europa 
waaraan U filosofen, wetgevers en wijze mensen hebt gezonden, 
voorlopers in het geloof van Uw Zoon, die is gestorven en weer is opgestaan. 
Waak over deze volkeren, die door Petrus en Paulus, 
door de profeten, door de monniken en door de heiligen zijn geëvangeliseerd; 
waak over deze streken die zijn bevloeid met het bloed van de martelaren 
en geraakt door de stem van de hervormers. 
Waak over de volkeren die door zoveel banden verenigd zijn 
maar ook door de tijd heen verdeeld zijn door haat en oorlog. 
Help ons te werken aan een Europa van de Geest 
dat niet alleen gegrondvest is op economische overeenkomsten 
maar ook op menselijke en eeuwige waarden. 
Een Europa dat in staat is tot etnische en oecumenische verzoening, 
dat bereid is vreemdelingen op te nemen en de waardigheid van ieder mens te respecteren. 
Geef dat wij onze taak met hoop op ons nemen 
om een begrip tussen de volkeren te inspireren en te bevorderen 
dat op alle continenten 
rechtvaardigheid en brood, vrijheid en vrede waarborgt. 
 
(Kardinaal Carlo Maria Martini) 

3,7 legale migranten in Europese Unie (cijfer 2023) 
1 miljoen asielaanvragen in Europese Unie (cijfer 2023) 
385.000 illegale immigranten in Europese Unie (cijfer 2023)* 
 
Europa kende na de Tweede Wereldoorlog een lange periode van vrede en voorspoed. Aan de Koude 
Oorlog kwam met de val van de Muur in 1989 een einde. De kans op een duurzame vredesordening werd 
niet benut. De Russische aanval op Oekraïne en de veranderende geopolitieke verhoudingen zetten de 
vrede en veiligheid in Europa onder druk. 
De Europese samenlevingen steunen economisch al decennia voor een belangrijk deel op het werk van 
arbeidsmigranten. Vanwege de opvangcrisis is de bereidheid om vluchtelingen in Europese landen op te 
nemen echter sterk afgenomen.  
Europa staat voor grote politieke en morele uitdagingen. Welke rol spelen daarbij de morele en geestelij-
ke waarden waarin de Europese democratieën zijn gefundeerd? 
 
* https://www.europarl.europa.eu/topics/nl/article/20170629STO78630/asiel-en-migratie-in-de-eu-
feiten-en-cijfers 

https://www.europarl.europa.eu/topics/nl/article/20170629STO78630/asiel-en-migratie-in-de-eu-feiten-en-cijfers
https://www.europarl.europa.eu/topics/nl/article/20170629STO78630/asiel-en-migratie-in-de-eu-feiten-en-cijfers


Zondag 28 september Voor de verkiezingen  

Groet 
Onze hulp is in de † Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Schriftwoord ter overweging 
Het recht zal zich vestigen in de woestijn, gerechtigheid wonen in de boomgaard. 
Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. 
Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige rustplaats, een oord van rust en zorgeloosheid. 
(Jesaja 32 vers 16-18) 
 
Gebed 
 
Barmhartige God, U hebt ons geschapen naar uw beeld en ons uw adem ingeblazen. Wij bidden U, dat 
wij, bezield door de levensadem van uw Geest, steeds meer vol van uw liefde mogen worden. Louter ons 
leven en doe ons groeien naar u. 
 
Wij bidden om vrede in onze wereld, heel bijzonder om duurzame vrede in Israël en Gaza, en vrijlating 
van de gegijzelden. Dat er een einde komt aan de strijd waarvan zoveel mensen het slachtoffer zijn en die 
mensen verdeelt en van elkaar vervreemdt. Ook bidden wij om nieuwe wegen van dialoog en toenadering 
tussen Oekraïne en Rusland, in Syrië en Sudan. 
 
Wij bidden voor vluchtelingen en vreemden die in ons land en elders in de wereld op zoek zijn naar een 
veilige toekomst. Dat zij verzekerd mogen zijn van menswaardige opvang waarbij onverminderd in hun 
eerste levensbehoeften wordt voorzien. Dat naastenliefde en onderling hulpbetoon te allen tijde naar 
waarde worden geschat (in plaats van strafbaar gesteld). 
 
Wij bidden voor de bloei van onze aarde. Dat ze vrucht mag blijven dragen. Wij bidden om groei van lief-
de voor elk wezen, voor elke plant en elk dier. Wij bidden voor een voortvarende aanpak van klimaatver-
andering. 
 
Wij bidden om zegen over de verkiezingen in Nederland in oktober van dit jaar. Dat keuzes in politiek en 
economie bewust worden voorbereid en bepaald door onderlinge solidariteit zonder uitzondering, en dat 
steeds prioriteit wordt gegeven aan het gemeenschappelijk welzijn en de waardigheid van iedere mens in 
leven en sterven.  
 
(Raad van Kerken in Nederland) 

Op 29 oktober 2025 gaat Nederland naar de stembus. De Raad van Kerken hoopt op wijsheid bij het ma-
ken van een keuze in het stemhokje en op een parlement met omgangsvormen dat een voorbeeld is voor 
ons land, op partijen die verder kijken dan hun eigen belang en op een stabiele regering die de grote 
vraagstukken van onze tijd aanpakt. De Raad roept daarom kerken en samenleving op tot gebed.  


