
Inspiratie online bij de werkgroep vluchtelingen. 
Coalition of the Doing;  
op weg naar een netwerk van solidariteit en een humaan vluchtelingenbeleid. 
 
De werkgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken heeft de gewoonte twee keer per jaar een 
ontmoeting te hebben met jullie, haar achterban. Eenmaal per video en in het najaar met de 
vertrouwde Inspiratiedag. iedereen die zich betrokken voelt, ook – of juist zij die nog zoekende 
zijn naar hoe je iets kunt bijdragen met en voor de vluchteling, zijn welkom bij deze 
ontmoetingsmomenten. 
 
De Inspiratie online vond plaats op donderdag 19 juni. Voor het eerst stond zij onder de 
voortvarende en enthousiasmerende leiding van Rachelle van Andel. De groep die aanhaakte 
was dit keer niet zo groot, zo’n dertig mensen. Maar de verhalen waren boeiend. Het is altijd 
weer inspirerend om te horen van allerlei projecten die proberen de wereld een beetje beter te 
maken. Kirsten de Mik, Rikko Voorberg en Herman Stomphorst deelden zulke verhalen. 
 
Kirsten de Mik; Justice & Peace 
Justice & Peace is een mensenrechtenorganisatie uit Den Haag  
die gelooft dat maatschappelijke verandering begint in lokale gemeenschappen  
– in wijken, dorpen en steden, bij gewone mensen. Kirsten de Mik sprak namens Justice & Peace 
Nederland over het belang van het bouwen aan sterke, lokale coalities om een rechtvaardige en 
inclusieve samenleving te bevorderen. Justice & Peace heeft hiervoor twee projecten Shelter 
City en Samen Hier. 
 
Rikko Voorberg; World of Neighbours en Peacewalk 2026 Jerusalem. 
A World of Neighbours is het enige sectoroverschrijdende peer-to-peer Europese netwerk  
van migratiemedewerkers met verschillende religieuze achtergronden en zonder religieuze 
overtuiging. Het netwerk dient als een multifocaal, interactief forum voor professionele en 
persoonlijke ontwikkeling.  
Sinds enige tijd is Rikko directeur van deze organisatie. Eenmaal per jaar komen zij samen. In 
oktober 2024 namen 46 deelnemers uit 17 landen deel aan de AWoN conferentie in Griekenland. 
“Jullie hebben mijn immuunsysteem versterkt door jullie medeleven, samenwerking en 
altruïsme”, zei Mirna Nadra uit Syrië, die in Finland woont, toen ze de unieke AWoN-
gemeenschap ontmoette. 
Peacewalk to Jerusalem.  
Alles begint met de eerste stap. In een wereld die gekenmerkt wordt door verdeeldheid en 
conflict, durft de vredeswandeling aan te zetten tot zinvolle actie voor een toekomst die 
gebaseerd is op begrip en samenwerking. Deze reis, die een jaar duurt, nodigt mensen van alle 
rangen en standen uit om samen te komen in een gedeelde vredesmissie.  
De vredeswandeling is niet alleen een fysieke reis; het is een Vredesschool, een rondreizend 
festival en een fondsenwervingscampagne. In de loop van het jaar zullen deelnemers leren van 
vredesbouwers aan de basis uit zowel Palestina als Israël, betekenisvolle ontmoetingen 
stimuleren en verbindingen opbouwen tussen verschillende culturen. Onderweg worden 
essentiële fondsen ingezameld om lopende vredesinitiatieven in de regio te ondersteunen. 
De officiële lancering van deze wandeling vindt op 21 september plaats; Rikko gaf ons alvast een 
inkijkje! 
 
Herman Stomphorst; Kerkasiel Kampen 
Vol vuur vertelde Herman over dit Kerkasiel rondom de familie Babayants. Ook van Herman 
hierbij een impressie. Hij zegt: “Het is zo ontzettend gaaf om te zien dat er ontzettend veel 
mensen aanhaken die nooit of ooit kerkelijk waren en samen met ons geloven dat een oplossing 
voor gewortelde kinderen noodzakelijk is. Mensen van binnen en buiten de kerk, van katholiek 



tot evangelisch, moslims en humanisten. Allemaal mensen die snakken naar een humaner 
asielbeleid, en ervaren dat de kerk in Kampen een licht aansteekt in een donkere tijd.  
 
Donderdag 3 juli; asielwetten aangenomen. 
Twee weken later werd met het aannemen van de asielwetten alles anders. Er waren 95 
Kamerleden voor de invoering van de wet over het tweestatusstelsel en 55 tegen. De 
asielnoodmaatregelenwet werd aangenomen met 94 voorstemmers en 56 tegenstemmers. 
Op deze website staat de reactie van de Raad van Kerken met o.a. deze zin:  
“De maatregelen zijn een klap in het gezicht van de barmhartigheid en naastenliefde waaraan wij 
en velen met ons op verschillende manieren en in veel uiteenlopende werkzaamheden en 
maatschappelijke organisaties gestalte geven”.   
 
Sindsdien is er een grote activiteit. Petities worden opgesteld, allerlei organisaties vormen 
coalities, koortsachtig wordt overlegd of deze wetten nog tegengehouden kunnen worden. 
Kernwoorden daarbij zijn ‘medemenselijkheid’; ‘geen mens is illegaal’. En vooral: geen 
strafbaarstelling, niet voor hen die de kop soep uitreiken en met name niet voor hen die de kop 
soep ontvangen.  
Aan de randen van wat de politiek illegaal noemt, gebeurt, ook in Nederland, veel aan 
medemenselijkheid, dat veelal aan het oog onttrokken is en nu aan het licht komt. Van die 
medemenselijkheid getuigt het Kerkasiel, en al die mensen die in het hele land, met en voor 
ongedocumenteerden werken. Pablo Eppelin, coördinator van het Wereldhuis in Amsterdam, 
schreef in het Parool over zijn werk: 
“Wij zien iedere dag mensen binnenkomen die dagenlang geen warme maaltijd hebben gehad: 
een jongeman op sandalen midden in de winter met bevroren voeten, een moeder die vraagt om 
een pak melkpoeder voor haar baby, een LHBTI ’er uit Oeganda die op straat slaapt en in het 
Vondelpark in elkaar is geslagen, een vrouw uit Guinee die is ontsnapt uit een huis waar ze twee 
weken lang seksueel is misbruikt. En zo zou ik honderden schrijnende verhalen kunnen vertellen 
over de mensen die de afgelopen acht jaar binnenkwamen in het Wereldhuis. 
Als straks het helpen en ondersteunen van ongedocumenteerde migranten strafbaar is, zal ik de 
eerste zijn die de wet overtreedt. Laat de overheid mij dan maar straffen. Of, zoals een bezoeker 
van het Wereldhuis onlangs zei: ‘Maybe our next counseling appointment will be in prison.’ “ 
 
De Eerste Kamer kan de wetten nog tegenhouden. Het wordt spannend! 
 
Coen van Loon, secretaris werkgroep vluchtelingen. 
 
 
Bijdragen: 
Kirsten de Mik 

• Kirsten over  Justice & Peace 
 
Rikko Voorberg 

• A World of Neighbours in 60 seconds  
https://www.youtube.com/watch?v=1vm7L_01NVE –  

• Powerpoint a World of Neighbours 
• Peacewalk 2026 to Jerusalem: https://peacewalk.info/about/  
• De oudste en langste pelgrimsroute: https://www.jerusalemway.org/en/route/  
• Powerpoint Peacewalk 2026 

 
Herman Stomphorst 

• Impressie van het Kerkasiel Kampen 

https://www.youtube.com/watch?v=1vm7L_01NVE
https://peacewalk.info/about/
https://www.jerusalemway.org/en/route/


 
 
 
 
 


