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Wat bijzonder om hier samen te zijn – als één lichaam, met wortels in verschillende 
kerkelijke tradities, maar verbonden in hetzelfde geloof. Het is een eer om vanuit 
MissieNederland, een alliantie van evangelicale christenen, kerken en organisaties te 
mogen bijdragen. Vandaag vieren we 1700 jaar sinds het Concilie van Nicea, waar 
christenen samenkwamen om te belijden: Jezus Christus is de Zoon van God, God uit 
God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God. 

Die belijdenis raakt mij persoonlijk. Want ook ik heb Jezus leren kennen als meer dan 
een historisch figuur; meer dan een mens.  Hij is voor mij levend, nabij, mijn Redder en 
mijn Vriend. En dat geloof, dat diepe vertrouwen in Jezus, is mij niet alleen geleerd, het is 
mij voorgeleefd. Door ouders, jeugdleiders, vrienden. Mensen die niet perfect waren, 
maar wel echt. Die mij lieten zien wat het betekent om Jezus te volgen in het gewone 
leven. 

In Johannes 11 zien we Marta. Geen theoloog, geen leider, maar een gewone vrouw met 
een rauw verdriet. En juist zij spreekt die diepe geloofsbelijdenis uit: “Ja, ik geloof dat U 
de Messias bent, de Zoon van God.” Geen theologische verhandeling, maar een 
persoonlijk getuigenis. En dat is wat mij raakt: geloof wordt niet alleen doorgegeven via 
woorden en tradities, maar via ontmoeting; via relatie. In eerste instantie vanuit een 
ontmoeting en relatie met de levende Heer Jezus Christus. Maar ook via mensen die 
Jezus kennen en Hem zichtbaar maken in alle aspecten van hun leven. Die bereid zijn 
om met de jonge generatie op te trekken en het Leven met hoofdletter L samen te leven. 

In een tijd waarin veel jonge mensen zoeken naar identiteit, naar echtheid, naar hoop, 
mogen wij als kerk niet alleen zeggen: “Geloof dit,” maar ook: “Kom en zie.” Zie wie Jezus 
is. Loop met mij mee. Zie wat Hij doet. Zie hoe Hij leeft in ons. 

Geloof doorgeven is geen menselijke prestatie, maar een goddelijk samenspel van de 
Drie- ene God, waarin wij mogen meebewegen met wat de Geest doet in het leven van 
de volgende generatie.  

Daarom is het doorgeven van geloof geen overdracht van informatie, maar een 
uitnodiging tot relatie met die drie ene God. Zoals Marta Jezus ontmoette, mogen ook wij 
jongeren uitnodigen om Hem te ontmoeten. Niet alleen in de geloofsgemeenschappen, 
maar ook in het gezin, op het schoolplein, online, op alle plekken waar zij leven. En wat 
is God nu al krachtig bezig onder jongeren. En waar ik zie en geloof dat de jonge 
generatie juist nu degene zijn die geloof doorgeven en het geloof in oudere generaties 
aanwakkert en aanvuurt.  

Als MissieNederland geloven we dat de kracht van het evangelie ligt in die persoonlijke 
ontmoeting met Jezus. En dat we geroepen zijn om samen, over kerkmuren heen, een 
nieuwe generatie te helpen Jezus te leren kennen, lief te hebben en te volgen. 



Laten we samen – als één kerk – het geloof blijven doorgeven. Niet als erfstuk, maar als 
levend vuur. Want Jezus leeft. Toen, nu, en tot in eeuwigheid. Amen 
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