
Walk of Peace - Vredesgedicht 

We proberen te verstaan

welke taal er wordt gesproken,

te luisteren naar wat de wereld

ons zegt.

We smelten samen

met maanden

Trek de beerput maar open:

waarin naar vrede gezocht wordt,

waar het conflict wordt beslecht.


Ieder in zijn recht

in de zoektocht naar gelijkheid.

We stappen af van gevecht

en zijn aan diversiteit rijk.

Het maken van tijd:

de één voor de ander.

Het verleden dat lijdt

maar de toekomst verandert.


Niet langer verankerd

in onbegrip, haat,

maar bewegen

door een leven

waarin samen bestaat.

We zijn kwetsbaar

en naakt,

als het gaat om mêleren.

Als je het ego verlaat

om naar elkaar toe te keren.


We denken om, manoeuvreren

in een systeem 

dat niet geeft-

waar een ieder van ons

het meest(e) aan heeft.

De liefde.

Die leeft.

En liefde laat leven.

Schroom niet 

om een ander

iets extra’s te geven.

Nog even,

voor we zweven

op een route richting later.

Inclusiviteit geeft hoop en

onze toekomst staat er.


Zie de ander.


Zie de ander

en praat er over.

Lieve jij,

Blijf delen.

Samen maken we verschil

door te handelen in vrede.
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