
O helende kracht die zich een weg baant, 

alles doordringt U,  

de hoogten, de diepten,  

en iedere afgrond. 

U bouwt en bindt alles samen. 

Door U druipen de wolken,  

door U waaien de winden. 

Door U bergt het harde gesteente water,  

stromen de beekjes  

en spruit het frisse groen uit de aarde.  

U leidt ook de geest,  

die uw onderricht indrinkt,  

naar de wijde wereld. 

U blaast haar wijsheid in  

en met de wijsheid vreugde. 
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