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We wensen u een stralend Holifeest toe.  
 

 

 

 

 Subh Holi!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Weest één van streven, 
weest één van hart, 
weest één van geest, 
dat u samen mag leven 
in harmonie. 

 
Rig-Veda 10,191,4 

 

 

 

 

Vanuit de christelijke kerken bieden wij u onze hartelijke 

gelukwensen aan, nu u het kleurrijke Holifeest gaat vieren. Een 

feest dat de overwinning viert van het goede op het kwade, 

spreekt ook ons als christenen aan. 

 

Wij voelen ons met u verbonden in het zoeken naar het goede, 

zowel in het persoonlijk leven als in onze samenleving. De 

waarden van onze godsdienstige tradities helpen ons hierbij. 

Vanuit onze eigen achtergrond halen wij graag het woord van 

de apostel Paulus aan: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede’ (uit de Brief aan de 

Romeinen, 12:21). 

 

Wij spreken graag de wens uit, dat wij samen mogen staan voor 

rechtvaardigheid en harmonie in deze samenleving. Keer op 

keer worden wij in ons land geconfronteerd met 

onverdraagzaamheid ten aanzien van cultuur en godsdienst. 

Wij zien het als een opdracht van alle godsdienstige 

groeperingen om uit de eigen traditie alles naar boven te halen 

wat onderling respect en vertrouwen kan versterken. 

 

Voor het nieuwe jaar, dat volgens uw tijdrekening nu begint, 

wensen wij u alle goeds toe, onder de zegen van de 

Allerhoogste. 
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